


Na een glorieuze zomer 2021 voor het
Cobra Museum met Frida Kahlo & Diego
Rivera, A Love Revolution, kijken wij met
spanning en plezier uit naar het najaar
2021 en voorjaar 2022. Een waarlijk rijk
programma wordt u aangeboden.

Clandestien is een zwart-wit fototentoonstelling met
beroemde namen uit de 20ste-eeuwse en hedendaagse
fotografie, waaronder Horst P. Horst, Man Ray, Diane
Arbus en Robert Mapplethorpe. In de fotocollectie van
de Libanese fotograaf Pedro Slim staat het menselijk
lichaam centraal. Het klassieke ideaal, maar ook de

vastlegging van mensen in de marges van de samenleving.

Met daarnaast een eerbewijs aan de Amerikaanse
fotograaf Arlene Gottlieb, die in haar fotografie het thema
van de tentoonstelling precies wist vast te leggen. Wij zijn
Pedro Slim en gastconservator Sylvia Navarrete Bouzard
zeer dankbaar dat wij de collectie hier mogen tonen, en
voor de steun van het Mondriaan Fonds en de verfvan
KEIM voor deze tentoonstelling.

After Cobra Museum'’s glorious summer
of 2021 with Frida Kahlo & Diego Rivera,
A Love Revolution, we eagerly look
forward to the winter of 2021 and spring
of 2022. We offer you a delightfully rich
programme.

Clandestine is a black-and-white photography exhibition
with renowned names from 20th-century and contemporary
photography, including Horst P. Horst, Man Ray, Diane Arbus
and Robert Mapplethorpe. The human body is the main focus
of Lebanese photographer Pedro Slim’s photo collection. The
classic ideal, but also the portrayal of people in the margins
of society. With a tribute to the American photographer
Arlene Gottlieb, who was able to capture the theme of the
exhibition perfectly in her photography. We are grateful to
Pedro Slim and guest curator Sylvia Navarrete Bouzard for
the opportunity to show this collection here. We would also
like to thank the Mondriaan Fund for their support and KEIM
for providing the paint for this exhibition.
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Julius Stahlie, intelligente en enthousiaste Gerrit
Rietveld student met achtergrond in schrijven voor o.a.
Mister Motley en Nachtbrakers (online kunstmagazine),
geeft een poétische reflectie op de tentoonstelling
Clandestien.

Het is 101 jaar geleden dat de Cobra-kunstenaar
Constant (Amsterdam 1920 — Utrecht 2005) is geboren.
Een van de evenementen onder auspicién van de
Constant Fondation is de tentoonstelling Constant 101:
The Future can be Humane die sinds 5 november 2021 in
het museum te zien is. Het thema van de tentoonstelling
is ‘migratie’, waarmee de kunstenaar zich intensief
bezighield. Kunstenaars Antonis Pittas en Antonio José
Guzman reageren met eigen werk op dat van Constant:
een spannend dialoog. Voor dit magazine gingen Kim van
der Horst en Zippora Elders van de Constant Fondation
in gesprek met deze kunstenaars.

'Kunstenaars Antonis Pittas
en Antonio José Guzman
reageren met eigen werk
op dat van Constant: een
spannend dialoog.’

Na een gedwongen pauze van twee jaar, reikt de
gemeente Amstelveen dit jaar wederom de Cobra
Kunstprijs Amstelveen uit, een van de oudste heden-
daagse kunstprijzen in Nederland. Dit jaar koos de
jury bestaande uit Roos Gortzak, Melchior Jaspers

en Sjarel Ex, Guido van der Werve als winnaar, een
kunstenaar die in het midden van zijn loopbaan staat.
De feestelijke uitreiking door burgemeester Tjapko
Poppens valt samen met de opening van de presentatie
op 3 december 2021.

In het voorjaar van 2022 krijgt Clandestien versterking
met een grote overzichtstentoonstelling van de Cubaanse
fotograaf Alberto Diaz Gutiérrez, beter bekend als Korda.
Hij maakte een van de allerberoemdste foto’s van de
20ste-eeuw: het portret van Che Guevara, dat ook nu nog
tassen, petten en T-shirts siert. Zijn werk omvat intieme
portretten van de hoofdrolspelers in de Cubaanse
Revolutie, portretten van de bevolking van Cuba en
modefoto’s van beeldschone modellen.

Rest mij om onze partners; de gemeente Amstelveen,
de VriendenLoterij, de Cobra Founders BPD en Trebbe,
en de Cobra Business Club van harte te danken voor
het mogelijk maken van dit programma.

Van harte welkom!
Stefan van Raay, Waarnemend directeur

VOORWOORD
FOREWORD

Julius Stahlie, an intelligent and enthusiastic Gerrit Rietveld
student with a background in writing for, among others,
Mister Motley and Nachtbrakers (online art magazine),
gives a poetic reflection on the exhibition Clandestine.

It is 101 years ago that Cobra artist Constant (Amsterdam,
1920 - Utrecht, 2005) was born. One of the events under the
auspices of the Constant Fondation is the exhibition Constant
101: The Future can be Humane, on show at the museum from
November 5, 2021. The theme of the exhibition is ‘migration’, a
subject that the artist was deeply interested in. Artists Antonis
Pittas and Antonio José Guzman respond with their own work
to that of Constant: an exciting dialogue. For this magazine,
Kim van der Horst and Zippora Elders of the Constant
Fondation sat down for a conversation with the artists.

"Artists Antonis Pittas and
Antonio José Guzman respond
with their own work to that of
Constant: an exciting dialogue."”

After having to take a two-year break, this year the City

of Amstelveen is once again awarding the Cobra Kunstprijs
Amstelveen (Cobra Art Prize), one of the oldest contemporary
art prizes in the Netherlands. This year, the jury, consisting

of Roos Gortzak, Melchior Jaspers and Sjarel Ex, chose
Guido van der Werve as the winner, an artist who is midway
through his career. The festive award ceremony, performed
by mayor Tjapko Poppens, coincides with the opening of

the presentation on December 3, 2021.

This spring, Clandestine will be joined by a major retrospective
exhibition of the Cuban photographer Alberto Diaz Gutiérrez,
commonly known as Korda. He took one of the single most
famous photographs of the 20th century: the portrait of Che
Guevara, which still adorns bags, caps and T-shirts today.
His work includes intimate portraits of the protagonists of
the Cuban Revolution, portraits of the people of Cuba and
fashion photographs of beautiful models.

It only remains for me to thank our partners; the City of
Amstelveen, the VriendenLoterij, the Cobra Founders BPD
and Trebbe, and the Cobra Business Club for making this
programme possible.

A warm welcome!
Stefan van Raay , Acting Director



Interview Pedro Slim, collectie eigenaar | collection owner
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Het Cobra Museum toont van 16.10.21 — 27.03.22 een
groot deel van de fotocollectie van Pedro Slim voor het
eerst aan het Nederlandse publiek. Geboren in Beirut,
Libanon (1950), zelf fotograaf en woonachtig in Mexico,
begon hij in 1985 met het verzamelen van foto’s waarin
het menselijk lichaam een centrale rol speelt. Zijn
collectie bestaat uit meer dan 300 vintage prints van
onder andere Robert Mapplethorpe, Diane Arbus en
Arlene Gottfried. Regelmatig worden er nieuwe werken
aan de verzameling toegevoegd.

De huid en het meestal mannelijke lichaam zijn de
hoofdrolspelers in de foto’s die Slim verzamelt. De
makers van deze foto’s verzetten zich tegen seksuele
taboes, bekritiseren stereotypen en ideaalbeelden van
het lichaam en tonen de realiteit in de marges van de
samenleving. Dit zijn de thema’s die centraal staan in
de tentoonstelling. Een deel is uitsluitend gewijd aan het
werk van Arlene Gottfried, een iconische fotograaf van de
‘underground’ cultuur van New York in de jaren 70 en 80.

9

ESTIEN

Clandestine

From 16.10.21 to 27.03.22 the Cobra Museum is showing
for the first time to the Dutch public, a large part of
Pedro Slim’s photographic collection. Born in Beirut,
Lebanon (1950), being a photographer himself and living
in Mexico, he started collecting photographs featuring
the human body in 1985. His collection consists of more
than 300 vintage prints by great photographers such as
Robert Mapplethorpe, Diane Arbus and Arlene Gottfried.
New works are regularly added to the collection.

The skin and the body, in most cases male, are the protagonists
in the photographs that Slim collects. The makers of these
photographs challenge sexual taboos, criticise stereotypes
and ideal images of the body and show the reality of life in
the margins of society. These are also the central themes of
the exhibition. One section is devoted exclusively to the work
of Arlene Gottfried, an iconic photographer of New York’s
underground culture in the 1970s and 1980s.

With what idea or concept did you start collecting
photography?

“It started a long time ago; | have a hard time remembering
what came first, my own shoots or my collection. Looking
at both the collection and my own work, | have always been
intrigued by the male body in the photo studio, my interest
in the female body grew as | became acquainted with one
of the best photographers of all times: Diane Arbus.”

Which work was the start of this collection?
Why that work?

“| still remember the day | went to see James Danziger’s
gallery in New York in the early 1980s. He showed me work
by Peter Hujar, that was the moment | realised | wanted to
collect. His wonderful photography, his studio portraits,
the entire estate enthralled me”




Met welk idee of concept bent u begonnen met
het verzamelen van fotografie?

'Het verzamelen van fotografie begon lang geleden,
maar het is moeilijk te bepalen wat er eerst was: het
zelf fotograferen of het verzamelen van fotografie.
Wanneer ik kijk naar mijn collectie of naar mijn eigen
werk, zie je dat ik altijd geintrigeerd ben geweest door
het mannenlichaam in de fotostudio. Mijn interesse
in het vrouwelijk lichaam begon pas op het moment
dat ik het werk van een van de beste fotografen aller
tijden leerde kennen: Diane Arbus!

Wat was het eerste werk dat u aankocht voor
uw collectie?

'k herinner me als de dag van gisteren dat ik in de

jaren 80 in James Danzigers galerie in New York het werk
van fotograaf Peter Hujar leerde kennen. Dat was het
moment dat ik me realiseerde dat ik wilde verzamelen.
Zijn bijzondere fotografie, zijn studioportretten, eigenlijk
betoverde zijn hele oeuvre me!

Welk werk uit uw collectie is voor u het meest speciaal,
en waarom juist dat werk?

'Met elk werk in de collectie heb ik een speciale band.
Een van de werken die speciale herinneringen bij me
oproept is Rimbaud in New York van David Wojnarowicz.
Ik had al een tijd een boek over hem in mijn bezit toen
Allen Frame, fotograaf en goede vriend, mij meenam naar
een galerie die hem vertegenwoordigde. Hier vond ik vier
geweldige foto’s die ik aan mijn geliefde collectie kon
toevoegen. Maar de werken van Diane Arbus, Peter Hujar
en Arlene Gottfried zijn even belangrijk in mijn collectie.

Is er een specifiek werk dat u aan uw collectie
zou willen toevoegen?

'Hopelijk blijft mijn collectie doorgroeien. Mijn aandacht
wordt altijd alle kanten opgetrokken. Om een paar
voorbeelden te noemen: het Hardcore werk van Herbert
Tobias, Zanele Muholi’s Faces and phases, of Wonkululeko
Xana’s werk getiteld Los Angeles 2013... Terwijl ik deze
vraag beantwoord loopt een bieding voor een foto. Voor
mij is de lijst met werken die ik zou willen toevoegen

aan de collectie eindeloos!

Hoe verhouden uw eigen foto’s zich tot uw collectie?

'lk denk dat het een bepaald gevoel voor esthetiek is.
De foto’s zijn zeker met elkaar verwant. Mijn oog en
aandacht wordt nu eenmaal getrokken door zwartwit
beeld, het lichaam en gelatinezilverprints. Mijn eigen
fotografische werk is in harmonie met het werk dat
ik verzamel. Volgens mij zijn er maar vijf foto’s die niet
in dat patroon passen.”

Which work is for you the most special one
in the collection and why?

“All the works in the collection are special to me, | have a
personal connection with each and every piece. One of the
works that sparks great memories is Rimbaud in New-York
by David Wojnarowicz. | had had his book for a long time,
and one day my friend and great photographer Allen Frame
took me to the gallery where his estate was at the time; | was
able to find four incredible images to add to my treasured
collection. The works of Diane Arbus, Peter Hujar, Arlene
Gottfried, amongst many other artists, have an equal
importance in the compilation of great works of art that
form my collection.”

Is there a specific work of art that you wish to add
to the collection?

“It will hopefully be an ever-growing collection, my attention
is often stirred in many directions at the same time. Herbert
Tobias’s Hardcore work, Zanele Muhuli Faces and phases,
Wonkululeko Xana Los Angeles 2013 ... While | am answering
these very questions there is a bid for an image somewhere.
The list is endless”

How do your own photographs relate to the collection?

“| believe it is a sense of aesthetic, they are indeed very
related. My eye and my attention tend to be directed to black
and white, the body, gelatin silver prints. The work | create is
in harmony with the work | collect. | believe to have only five
photographs that do not follow the pattern.”
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De vermaarde ABN AMRO kunst-
collectie bevat een groot aantal
prachtige werken van Cobra-
kunstenaars. Het Cobra Museum is
verheugd met de aanwinst van vier
werken van Corneille in bruikleen.

Addition

The renowned ABN AMRO art

collection contains a large number
of beautiful works by Cobra artists.
The Cobra Museum is pleased with
the loan of four works by Corneille.

Le soleil est monté
sur son vélocipede,
Corneille

1950

36,5 x59,5cm
Olieverf op doek
Oil on canvas
Fotografie
Photography
Tom Haartsen

Hivernage,
Corneille

1956

63 x94,5cm
Olieverf op doek
Oil on canvas
Fotografie
Photography
Tom Haartsen
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“And remember, love... is the absence o

ESSAY

ET WAS IETS

L 4 WAT IK LANG

GELEDEN WIST

It was something | knew a long time ago

Door | By Julius Stahlie

'Er viel een korte, ijskoude stilte, eentje
van een zaal vol mensen die zich
afvragen of ze ooit zo een liefde gehad
hebben. Er viel een korte, ijskoude
stilte, gevolgd door het geraas van de
rails waarmee het doek sloot, einde
voorstelling, zwakjes applaus.’

Liefde... is de afwezigheid van angst, en dat moest
gezegd worden. Het was iets wat ik lang geleden wist.

Tot ik het gestaag vergat, ik wel nadeed, maar niet meer
speelde, ik aanraakte, maar niet meer voelde, ik sprak,
maar niks meer zong, tot ik grijpend taste, naar eindelijk
een ongeremde genegenheid. Dagen kroop ik, hoog boven
de grond over snelwegen, door de toppen van de bomen,
hopend dat ik naakt wakker zou worden in een bos,
druipend van ochtenddauw.

Ik dwaalde en door de ontwijking verloor ik zicht op het
zelf, vertroebeld loshangend. En toch, keken en genoten
ze allen met volle teugen van elke zucht, elke beweging,
elke draai en elke dans die ik zette. Als tijdverdrijf om
volhardend te zoeken terwijl ik boog, het gejuich en
applaus, en staande ovaties zo gezegd lachend, noem
het blozend, in ontvangst nam. Tot ik niet meer wist

dat ik vergeten had.

In Clandestien staat het menselijk lichaam centraal,
en snijdt onderwerpen aan als intimiteit, verlangen,

kwetsbaarheid en de talloze manieren waarop wij ons
lichaam ervaren, zien en bovenal voelen.

"A brief, eerie silence fell, one of a room
full of people wondering if they had ever
experienced such love. The silence was
followed by the rattle of the rails with which
the curtain closed, end of performance,
faint applause.”

Love... is the absence of fear, and it had to be said. It was
something | knew a long time ago. Until | gradually forgot;
I acted, but no longer played; | touched, but no longer felt;
I spoke, but no longer sang, until | grabbed and touched,
for finally an unrestrained affection. For days | crawled,
high above the ground over highways, through the tops of
trees, hoping to wake up naked in a forest, dripping with
morning dew.

I wandered and in evasion | lost sight of the self, cloudedly
suspended. And yet, they all watched and enjoyed every
sigh, every movement, every twist and every dance | placed.
As a pastime, | searched assiduously while taking bows,
receiving the cheers and applause and standing ovations
smiling, if you will, call it blushing. Until I no longer knew
that | had forgotten.

In Clandestine, the human body takes centre stage,
broaching subjects such as intimacy, desire, vulnerability
and the countless ways in which we experience, see and,
above all, feel our bodies.
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Een werk waar dit alles voor mij perfect samenkomt, is
de foto Young Man van Allen Frame. Op de foto ligt een
man op een bed, zijn bovenlijf is ontbloot en hij kijkt de
camera in. Ik betrap mezelf erop dat ik zijn blik indeel als
melancholisch, verdrietig haast. Maar wanneer ik er langer
naar kijk, begin ik hieraan te twijfelen. Misschien is het
een blik van kwetsbaarheid door liefde. Of misschien zit
ik er gewoon helemaal naast.

Ik merk dat ik mijn eigen blik wil afwenden, weg van die van
hem. Ik kijk immers naar een moment wat nooit het mijne
is geweest. Maar de man ligt daar, precies op de manier
waar ik vaak van heb gedroomd. Gedroomd dat ik zo lag,
of droomde dat ik wakker werd, me omdraaide, en er een
man naast me lag, ontbloot bovenlijf, liefdevol in bed.

De foto herinnert mij aan de
zoektocht naar intimiteit en
verlangen, die we allen nastreven,
en allen vinden. Ook al is het maar
kortstondig als een blik. Misschien

heb |k‘ daarom het gevoe‘l djat |k_ '"Misschien
iets binnentreed, wat te intiem is A

om door andere gezien te worden, proy::‘cteer

wanneer ik naar de foto van de ik een

man in het bed kijk. eigen

droom op

het

beeld!

A work where all of this comes together "Perhaps
perfectly is the photo Young Man by | am

Allen Frame. In the photograph, a man is . .

lying on a bed, his torso is bare and he is prOJectlng
looking into the camera. | catch myself my own
classifying his gaze as melancholic, sad dream
almost. But when | look at it longer, | onto the
begin to doubt this. Perhaps it is a look of image."

vulnerability through love. Or | could just
be completely off base.

| find myself wanting to avert my own gaze, away from his.
After all, | am witnessing a moment that has never been
mine. But the man is lying there, exactly in the way | have
often dreamt of. Dreamt that | was lying like this, or dreamt
that | woke up, turned around, and found a man next to me,
barechested, lovingly in bed.

The photograph reminds me of the search for intimacy and
desire that we all strive for, and that we all find. Even if it is
only for a moment in a glance. Maybe that is why, when

| look at the photo of the man in the bed, | have the feeling
that | am entering something that is too intimate to be
seen by others.

Perhaps | am projecting my own dream onto the image.
But where we often remember intimate moments through
fragments, which have passed too quickly, and were so
strong that they still seem to last, photography lends itself
as the perfect documentation of these moments.

Misschien projecteer ik een eigen droom op het beeld.
Maar waar we intieme momenten vaak onthouden door
fragmenten, die te snel voorbij zijn gegaan, en zo sterk
waren dat ze nog steeds voort lijken te duren, leent
fotografie zich als perfecte documentatie daarvan.

Het was op een avond, dat het bij me terug kwam. Ik verliet
het podium en was onderweg naar mijn kleedruimte, toen
het gebeurde. Hij stond opeens voor me.

Halfnaakt. 1k rook hem zachtjes, bewoog mijn gezicht
naar zijn borst, tot ik het een kon laten worden met
zijn licht prikkelende borsthaar. Ik vormde mijn handen
naar zijn lichaam en het was toen, wanneer ik hem

vol inademde en wilde dat ik hem zo, als inademing,
kon houden, dat al mijn kennis terug kwam en ik het
weer wist. Het is daarom dat ik elke avond, voor ik
buig, ontvang, en het doek over de rails raast, einde
voorstelling, zwakjes applaus, dat ik het jullie vertel.

Na die avond waarop mijn kennis weer tot me kwam,
had ik hem meegenomen naar de weides waar niemand
mij kent. We lagen daar uren, in het gras, dagen, weken
wachtend tot het koud zou worden en we één diende

te zijn voordat de nacht kwam.

De avondzon bewoog met ons, vormde ons hoe ze wilde,
maakte ons tot een naakt gebaar van teerbeminde
verborgenheid.

Lang, genoeg tijd voor die bewuste avond dat ik hem
ontmoette, was ik als een opgeslokte adem, zonder enig
zicht op anders. Mijn spieren waren de maatstaaf, een
perfectie waar ik weinig zonder kon. Ik deelde ze, met
eenieder die ontspannen naar me glimlachte, eenieder
die uitdagend liep. We genoten en deelden iets van
elkaar, maar ik zou hen nooit meer tegenkomen. Lang
was dat de vertroeteling die mij ontwaakte, de dagen
ging ik onbegrijpend door, keek niet te veel op of om.
Verwaterd gedoe daar konden ze mij nog wel eens lastig
mee vallen, maar mijn gelach werd er niet minder op.
Want ik luisterde niet, oren dicht wanneer ik mijn geschut
naar buiten breng en de rails de doeken aan ieders
benen open raast en de voorstelling nogmaals begint,

ik adem in, zo was het voor een lange tijd.

Sinds die avond is het anders, lijjkt alles een ode voor

wie wil luisteren. Een manoeuvre die automatisch volgt.
Zijn prikkelende borsthaar kan ik niet meer wegdenken
van mijn wangen. Ik hou hem als inademing opdat ik mijn
kennis met jullie deel wanneer ik de rails weer hoor razen,
oren dicht, groots applaus want vanavond vertel ik jullie:

'Liefde... is
de afwezigheid
van angst.

It was one evening that it came back to me. | had left the
stage and was on my way to my dressing room when it
happened. He suddenly stood before me.

Half-naked. | smelled him softly, moved my face towards his
chest until | could let it become one with his slightly tingling
chest hair. | moulded my hands to his body, and it was then,
when | fully breathed him in and wished I could hold him like
that, as an inhalation, that all my knowledge came back and
I knew it once more. It is for this reason that every evening,
before | take bow, receive, and the curtain rattles over the
rails, end of performance, faint applause, that | tell you.

After that night when my knowledge came back to me, | had
taken him to the meadows where nobody knows me. We lay
there for hours, in the grass, for days, for weeks, waiting for
it to get cold, and we had to become one before nightfall.

The evening sun moved with us, moulded us however it
pleased, made us into a naked gesture of tender loving
concealment.

Long, plenty of time before that particular evening when |
met him, | was like a breath swallowed up, with no sight of
anything else. My muscles were the ideal, a perfection | could
hardly do without. | shared them, with anyone who smiled at
me easily, anyone with a provocative walk. We enjoyed and
shared something of each other, but | would never see them
again. For a long time, this was the indulgence that roused
me; | passed the days without understanding, not looking
up or down too much. Watered-down hassle, they could
sometimes bother me with it, but that did not stop me from
smiling. Because | wasn't listening, ears closed when | bring
out my artillery and the rails rattles open the curtains on
everyone's legs and the performance starts again, | take

a breath, it was like that for a long time.

Things have changed since that evening; everything seems
to be an ode to those who will listen. A manoeuvre that
follows automatically. | can't imagine not feeling his tingling
chest hair on my cheeks. | keep him as an inhalation so that
I can share my knowledge with you when | hear the rails
rattling again, ears closed, big applause because tonight

I tell you:

“Love... is
the absence
of fear”’,

Julius Stahlie (Amsterdam, 1997)
afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld
Academie 2020, is een kunstenaar
en schrijver. Middels schrijven vertelt
hij verhalen over het nastreven van
verlangen, en de onmogelijkheid om
dit echt te bereiken. Hij vertaalt deze
zoektocht naar intieme narratieven.

Julius Stahlie (Amsterdam, 1997) graduated
from the Gerrit Rietveld Academy in 2020, is
an artist and writer. Through writing he tells
stories about the pursuit of desire, and the

impossibility of truly gaining this. He translates

this search into intimate narratives.



Fotografie | Photography Co de Kruijf
Tekst | Text Sebastian Rypson,
curator Gallery WM

1

Begin jaren 90 van de vorige eeuw was

het een opwindende tijd in het Amsterdamse
uitgaansleven. Twee spraakmakende discotheken
zetten de toon: sinds 1987 de Roxy en iets later,
de iT. Club iT was een gay discotheek waar
inclusiviteit de norm was — een uitgaanstempel
waarin iedereen, ongeacht seksuele voorkeur
of etnische achtergrond, zich veilig waande in de
zoektocht naar extase, extravagantie, excessen
en hitsige one-night-stands.

Fotograaf Co de Kruijf was er in 1992 bij en herinnert zich
de lange, hete clubnachten toen hij als jonge fotograaf
de legendarische nachtclub probeerde te vereeuwigen.
In zijn archief vond hij een serie negatieven waar hij bijna
30 jaar lang niet naar had omgekeken. Het bleek een ware
schatkist, waarin beroemde en onbekende nachtvlinders
van de iT in al hun extravagantie en alledaagsheid zich
laven aan het gevoel deel te zijn van misschien wel de
wildste discotheek van Nederland ooit. De Kruijf: 'Er
heerste een enorm gevoel van vrijheid. De iT was dé plek
in Amsterdam waar je jezelf kon zijn. ledereen voelde er
zich thuis. Wanneer je naar de foto’s kijkt dan springt dat
gevoel van solidariteit, zelfexpressie, trots en creativiteit
er nog steeds uit! De foto’s waren onlangs te zien bij
Gallery WM in Amsterdam.

De Kruijf: 'Bij het weerzien
van de foto’s bekroop me het
gevoel dat mensen ze nu als
choquerend zouden kunnen
ervaren. Zo verdraagzaam
als toen zijn we niet meer.’

<
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The early 1990s were exciting times in the nightlife
of Amsterdam. Two legendary nightclubs led the way:
since 1987 the Roxy and a little later, the iT. Club iT
was a gay disco where inclusiveness was the norm

— a dance club where everyone, regardless of sexual
orientation or ethnic background, felt safe in their
pursuit of ecstasy, extravagance, excesses and hot
one-night stands.

Photographer Co de Kruijf was there in 1992 and remembers
the long, hot club nights when he, as a young photographer,
tried to immortalise the legendary nightclub. In his archive, he
found a series of negatives that he had not looked at for almost
30 years. It turned out to be a veritable treasure chest, in
which famous and unknown nocturnal creatures of the iT,

in all their extravagance and everydayness, indulge in the
feeling of being part of perhaps the wildest discotheque in
the Netherlands ever. De Kruijf: “There was an enormous
sense of freedom. The iT was the place in Amsterdam
where everyone could be themselves. Everyone felt at home
there. When you look at the photos, that sense of solidarity,
self-expression, pride and creativity still stands out”

The photographs were recently on display at Gallery WM

in Amsterdam.

De Kruijf: “When I saw the photos
again, | couldn’t help but think
that nowadays people might find
them shocking. We are no longer
as tolerant as we were back then.”

13
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In de tentoonstelling Constant 101: The Future Can
be Humane worden 40 werken van Constant getoond,
samen met nieuw werk van Antonio José Guzman en
een nieuwe installatie van Antonis Pittas. De tentoon-
stelling is een onderdeel van het jaarprogramma
Constant 101, waarin jonge en hedendaagse makers,
denkers en partners uit heel Nederland met nieuw
werk en projecten reageren op Constants werk en
gedachtegoed.

Kim van der Horst sprak met Antonis Pittas (AP),
Antonio José Guzman (AJG) en Zippora Elders (ZE),
curator-at-large van Constant 101, over de rxecent
geopende tentoonstelling in het Cobra Museum.

Antonis, Antonio en Constant

ZE: Jullie zijn beide kunstenaars die, door jullie achter-
grond en kennis van de geschiedenis en theorie, buiten de
bestaande structuren kunnen denken maar tegelijkertijd
werken jullie wel hands-on. Kunnen jullie je werk voor
deze tentoonstelling omschrijven?

AJG: De Electric Dub Station-series is een doorlopend
project waarin ik tot 2030 samenwerk met textielontwerper
Iva Jankovic. Geinspireerd door het idee van de Homo
Ludens (Latijn voor "spelende mens"), onderzoeken we
stoffen die gekleurd zijn met indigokleurstof in textiel-
patronen. Indigo is als kleurstof sterk verbonden met de
Nederlandse cultuur door handel in de 17e eeuw, net als
suiker, katoen en koffie. Het heeft dan ook een link met
het Nederlandse slavernijverleden in het Caribisch gebied
en Suriname. Met behulp van mijn eigen Trans-Atlantische
DNA benadrukt het patroononderzoek het element van de
diaspora in ons werk. Voor deze tentoonstelling maakte ik
de installatie: /ndigo Republic, met vijf blauwe humanoide
figuren van drie meter hoog, gekleed in indigo blockprinted
Ajrakh-stoffen. De indigo stoffen zijn ontwikkeld in het
Indigo Huis van Sufiyan Khatri in Ajrakhpur, India en bij de
Guatemalteekse vrouwenweefcodperatie Trama Textiles.
De indigo humanoiden waken over de tentoonstelling als
beschermende amuletten™.

AP: Mijn installatie don’t leave me here is een collectie
interventie die reflecteert op vluchtelingen en humanitaire
crisissen. Constant heeft vluchtelingen uit Kosovo
vastgelegd in het schilderij Les expulsés, 1999. Naast dat
schilderij heb ik ook nog werken op papier uitgekozen.
Deze werken zijn zeer lichtgevoelig en het daglicht op

de benedenverdieping kan niet worden gefilterd. Door
middel van gordijnen kan het publiek het werk activeren
en verschillende scenografieén maken.

Interview

In the exhibition Constant 101: The Future Can be Humane,
40 works by Constant are shown together with new works
by Antonio José Guzman and a new installation by Antonis
Pittas. The exhibition is part of the year-long programme
Constant 101, in which young and contemporary makers,
thinkers and partners from all over the Netherlands
respond to Constant's work and ideas with new work

and projects.

Kim van der Horst spoke with Antonis Pittas (AP), Antonio
José Guzman (AJG) and Zippora Elders (ZE), curator-atlarge
of Constant 101, about the recently opened exhibition at the
Cobra Museum.

Antonis, Antonio and Constant

ZE: You are both artists who, because of your background
and knowledge of history and theory, can think outside the
existing structures, but at the same time your way of working
is hands-on. Can you describe your work for this exhibition?

AJG: The Electric Dub Station series is an ongoing project

in which | am collaborating with textile designer Iva Jankovic
until 2030. Inspired by the idea of Homo Ludens (Latin for
“human at play”), we investigate fabrics coloured with indigo
dye in textile patterns. As a dye, Indigo is strongly linked to
Dutch culture through trade in the 17th century, just like
sugar, cotton and coffee. As such, it is also linked to the
Dutch history of slavery in the Caribbean and Surinam. Using
my own Transatlantic DNA, pattern research highlights the
element of diaspora in our work. For this exhibition, | made
the installation /ndigo Republic, with five blue humanoid
figures of three metres each, clad in indigo block-printed
Ajrakh fabrics. The indigo fabrics were developed at Sufiyan
Khatri’s Indigo House in Ajrakhpur, India, and at the Guatemalan
women's weaving cooperative Trama Textiles. The Indigo
humanoids watch over the exhibition like protective amulets”.

AP: My installation don’t leave me here is a collection
intervention that reflects on refugees and humanitarian
crises. Constant depicted refugees from Kosovo in the
painting Les expulsés, 1999. In addition to that painting,

| have also selected works on paper. These works are very
light-sensitive and the daylight on the ground floor cannot
be filtered. Visitors can activate the work through curtains
and create different scenographies.

AP: k benader Constant niet vanuit het kunsthistorische
perspectief, waarbij je je distantieert en de kunstenaar
als fenomeen beschouwt. De uitdaging met een dergelijk
project is om de kunstenaar niet te fetisjeren, maar juist
te activeren. Ik probeer door te dringen tot Constant’s
praktijk en de kern te begrijpen. Vervolgens ga ik de
dialoog aan vanuit mijn eigen praktijk.

AJG: Voor mij is dit project ook het onbekende bekende.
Met aan de ene kant de bekende academische setting
en aan de andere kant het onbekende, de relatie met
Fondation Constant. Hierdoor kon ik Constant soms
voelen. Constant is voor mij een soort pantheon van
jeugdhelden zoals: Super Man, Han Solo, Che Guevara,
op een niveau met John Lennon en Jimmy Hendrix.

ZE: Hoe is het dan om je daartoe te verhouden?

AJG: Het was voor mij een onbekend onderzoek, die
persoonlijke band, het kunnen bezoeken van het huis,
de intimiteit van de familierelatie. Daardoor kwam ik
aan de binnenkant van zijn wereld. Het voelt bijna als
een familieproject.

AP: |k bestudeer het modernisme en probeer in mijn
werk altijd elementen van ontwerp en architectuur

te gebruiken en dat gaat ook heel erg over de praktijk
van de kunstenaar van de 20ste eeuw, die verschillende
vormen gebruikt voor zijn creatie. Maar nu kwam het
menselijke aspect binnen. In mijn werk richt ik me op
het falen van de belofte van het modernisme. Constant
construeert een toekomstvisie en vervolgens deconstrueert
hij deze ook weer met zijn realistische werk vanaf eind
jaren 70. Met zijn latere coloristische werk komt hij weer
terug in de realiteit. Die cirkel in zijn oeuvre is voor de
context heel belangrijk. In de selectie voor mijn installatie
heb ik geprobeerd om dat helder te krijgen.

Kim van der Horst
Directeur van Constant 101

Voor het complete interview kijk op
Constant101.nl/news

INTERVIEW

AP: | don’t approach Constant from the art-historical
perspective, where you distance yourself and consider the
artist as a phenomenon. The challenge with a project such
as this one is not to fetishize the artist, but rather to activate
him. | try to penetrate Constant’s practice and understand its
essence. Then | start a dialogue with it from my own practice.

AJG: For me, this project is also the unknown known. With,
on the one hand, the familiar academic setting, and on the
other hand, the unknown: the relationship with Fondation
Constant. At times, this allowed me to really feel Constant.
Constant is for me a kind of pantheon of childhood heroes,
like Super Man, Han Solo and Che Guevara, on the same level
as John Lennon and Jimmy Hendrix.

ZE: So what is it like to relate to that?

AJG: It was an unfamiliar exploration for me, that personal
connection, being able to visit the house, the intimacy of the
family relationship. That’s how | got inside his world. It almost
feels like a family project.

AP: | study modernism and always try to use elements
of design and architecture in my work, and that is also
very much about the practice of the artist of the 20th
century, using different forms for his creation. But now the
human aspect entered the scene. My work focuses on how
modernism has failed to deliver on its promise. Constant
constructed a vision of the future and then deconstructed
it again with his realistic work from the late 1970s onwards.
With his later colourist work, he returned to reality. That
circle in his oeuvre is very important for the context. In
the selection for my installation, | tried to make that clear.

Kim van der Horst
Director Constant 101

For the complete interview go to
Constant101.nl/news
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CUBA, CHE,

TENTOONSTELLING

GLAVIOUR

Dit voorjaar presenteert het Cobra
Museum Korda: Cuba, Che, Glamour,
een overzichtstentoonstelling van het
werk van de gerenommeerde Cubaanse
fotograaf Alberto Diaz Gutiérrez, beter
bekend als Korda.

Korda (Cuba, 1928 — Frankrijk, 2001) is de maker van
het iconische portret van Che Guevara, Heroic Guerrilla
gedateerd 5 maart 1960. Het wordt beschouwd als

de meest gereproduceerde foto in de geschiedenis
van de fotografie, en als een van de beelden die het
meest representatief is voor de 20ste-eeuw. Korda
fotografeerde de Cubaanse Revolutie (1959) en maakte
een grafisch dagboek met de epische iconografie die de
eerste jaren van die periode kenmerkte. Zijn werk vormt
een belangrijke historische documentatie en leert ons
veel over de revolutionaire geest en het karakter van
de betrokkenen.

Minder bekend is het feit dat Korda aanvankelijk mode-
en reclamefotograaf was, en oprichter van een van de
eerste op de media gerichte studio's in Cuba. Van meet
af aan had Korda een zeer eigen benadering van fotografie,
waarbij hij uitsluitend met natuurlijk licht werkte en
een nauwkeurige kadrering en compositie hanteerde.
Zijn foto's waren bedoeld als authentieke verhalen over
de vrouwelijke schoonheid. Korda hanteerde dezelfde
benadering bij het fotograferen van de revolutie. Hij
wist hoe hij gebruik moest maken van de sexappeal en
schoonheid van de revolutionairen in het Caribisch gebied.

Curator Cristina Vives: ‘Korda: Cuba, Che, Glamour laat
een uiterst veelzijdig kunstenaar zien, meer dan alleen
de vastlegger van een bepaald moment in de politieke
geschiedenis, hoe interessant of nieuwswaardig die periode
ook was. Zijn werken variéren van commerciéle reclame
tot politiek, van het afbeelden van beroemdheden tot
het portretteren van de guerrilla, van het nachtleven
van de stad tot militaire marsen of volksbijeenkomsten,
van de sensualiteit van het vrouwelijk naakt tot de
wetenschappelijke bestudering van de zeeén rond
Cuba. Hij deed dit alles zonder enige afbreuk te doen
aan genres of onderwerpen, door zich op natuurlijke

en authentieke wijze te bewegen tussen glamour,
schoonheid en revolutie’

25.03.22 - 26.06.22

This spring, the Cobra Museum is pleased to
present Korda. Cuba, Che, Glamour, a major
retrospective exhibition that celebrates
the masterful work of the renowned Cuban
photographer Alberto Diaz Gutiérrez,
commonly known as Korda.

Korda (Cuba, 1928 - France, 2001) is the author of Che
Guevara’s most iconic portrait, dubbed Heroic Guerrilla,
dated March 5, 1960, considered to be the most reproduced
still in the history of photography, as well as one of the most
representative images of the 20th century. Korda was also
one of the photographers of the Cuban Revolution (1959)
and documented a graphic diary with the epic iconography
that marked the first years of the period. His work composes
an important historical documentation, basilar to the
understanding of the revolutionary spirit and character

of those involved.

Less known is the fact that Korda was initially a fashion and
advertising photographer, founder in 1954 of one of the first
studios dedicated to the media in Cuba. From the beginning,
Korda always had a very distinctive approach to photography,
working exclusively with natural light and being precise about
framing and composition, envisioning his photos to be
authentic stories about female beauty. Korda used this same
approach when photographing the revolution. He knew
how to take advantage of the sex appeal and beauty of
revolutionary people in the Caribbean Island.

Curator Cristina Vives, says: “Korda: Cuba, Che, Glamour
showcases an extremely versatile artist, not simply the
illustrator of a particular moment in political history, no
matter how interesting or newsworthy this period was. His
works extend from commercial advertising to politics, from
depicting celebrities to portraying the guerrillas, from the
city’s nightlife to military marches or popular rallies, from
the sensuality of female nudes to the scientific observation
of Cuba’s seas. And he did all of this without diminishing
either genres or subjects, moving naturally and authentically
between glamour, beauty, and revolution.”

EXHIBITION
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De tentoonstelling, die ongeveer 150 foto's omvat,
heeft tot doel een complexe en creatieve kunstenaar
te presenteren, het publiek te laten kennismaken met
de verscheidenheid van zijn oeuvre en de fotograaf te
bevrijden van het "zware gewicht van één foto"

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door Terra
Espléndida en The Estate of Alberto Korda, gerund door
zijn dochter Diana Diaz en Cubaanse kunst criticus en
curator Cristina Vives.

The exhibit, comprehended about 150 photographs, videos,
and original documents, aims to reveal a complex and
creative artist, and to educate audiences on the variety of
his body of work and contextualize it, as well as to free the
photographer from the “heavy weight of one photo”.

The exhibition is made possible with the courtesy of Terra
Espléndida and The Estate of Alberto Korda, which is run
by his daughter Diana Diaz, and is curated by Cuban art
critic and curator Cristina Vives.
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v L Door | by Abdelkader Benali
gastconservator | guest curator

The Other Story

Het Cobra Museum vroeg mij als gastconservator van een
grote tentoonstelling van moderne Marokkaanse kunst.
Ik stond in de kamer te dansen. Al jaren bezoek ik musea
en galeries waar Marokkaanse kunst wordt geéxposeerd.
Het verhaal van Marokko, dat andere verhaal, vertellen
deze kunstenaars. Er komt zoveel in samen. Zoektocht
naar identiteit, vrijheidsdrang, autonomie en speelsheid.
Steeds weer lukt het de Marokkaanse kunstenaars om
mij op het verkeerde been te zetten en waren zij vanaf
het begin grenzeloos. De eerste generatie reisde naar New
York, Parijs en Milaan om inspiratie op te doen. Geleidelijk
werd er een eigen weg gekozen, maar steeds in dialoog
met de internationale bewegingen. Migratie, klasse, de
kracht van taal en gender spelen in al hun werk een
belangrijke rol. De kunstenaars zijn grensgangers in een
zelfverzonnen wereld die tussen het materiéle en spirituele
hangt, met soms een eigen alfabet, een eigenzinnige
beeldtaal en bitterzoete humor.

Gaandeweg mijn onderzoek kwam ik erachter dat de
keuze voor Marokkaanse kunst in het Cobra Museum
ook intuitief een goede was. De Cobra-beweging heeft
Marokkaanse kunstenaars geinspireerd. Onder andere
de grote pionier van de moderne kunst Jilali Gharbaoui.
De rusteloze Gharbaoui bezocht in de jaren zestig met
zijn Nederlandse vriendin Amsterdam en ontmoette Karel
Appel. Geinspireerd door de ontmoeting maakte hij een
werk dat door vorm en kleur refereert aan de Cobra-
beweging. Zijn werk werd tijdens zijn leven maar slecht
begrepen. Bij zijn eerste expositie, in Casablanca, lieten
bezoekers vijandige reacties achter in het gastenboek.
Hij stierf roemloos op een bankje in Parijs. Een van de
eerste vrouwelijke kunstenaars, Chaibia Talal was bevriend
met Corneille. Dus: ja, de moderne Marokkaanse kunst
komt thuis in het Cobra Museum.

Samen met directeur Stefan
van Raay en projectleider
Marieke van Zuilichem vloog ik
naar Madrid om naar een grote
i i Ja, de
overzichtstentoonstelling van ’

moderne Marokkaanse kunst Marokkaanse
te kijken. We liepen door de kunst komt
grote, ruime zalen van het huis i

. . . IS IN
Reina Sofia-paleis. Meer dan thuis
zestig kunstenaars, honderden het Cobra
werken. Het duizelde me. Museum.'
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“En?” vroeg ik. Stefan antwoordde: “We moeten nog een
keer gaan kijken.” De volgende dag kwamen we terug, een
paar uur voor onze vlucht huiswaarts. Ik liep weer door de
grote zalen en maakte aantekeningen bij de schilderijen
die ik graag in het Cobra Musem zou willen laten zien.

Natuurlijk laten we de Marokkaanse grootmeesters

zien, zoals Melehi, Cherkaoui en Behkhia. Grootheden in
Marokko, nog onbekende namen in Nederland. Straks niet
meer. Maar ook de nieuwe lichting van videokunstenaars,
fotografen, schilders en, vanzelfsprekend, Nederlandse
kunstenaars van Marokkaanse afkomst moeten deel
uitmaken van de tentoonstelling.

De tweede ronde door het museum maakte ons nog
enthousiaster. We dronken een laatste koffie en pakten
de taxi. Het was het einde van de middag. Bij de gate
wordt ons toegang tot de vlucht geweigerd: onze 72-uur
negatieve test was niet afdoende, we hadden 4 uur van
tevoren nog getest moeten worden. Snel laten testen dan
maar. Bij de teststraat staat de halve wereld te wachten.
Die vlucht missen we. We besluiten nieuwe tickets te
kopen naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Het wordt
Brussel. Die vlucht gaat over twee uur. Bij het loket van
Iberia verkoopt een chagrijnige dame ons drie enkeltjes
Brussel. We moeten nog wel de boardingkaarten uit de
machine halen. We voeren de code in maar die wordt
geweigerd. Na een aantal keren proberen komen er toch
drie boardingkaarten uitgefloept. We blijken op een vlucht
naar DUsseldorf te zitten, die gaat binnen het uur. Ergens
hebben we ook geluk gehad, concludeer ik, ze had ons
ook naar Reykjavik kunnen sturen. We rennen naar de
gate. Die we niet kunnen vinden hoe hard we ook kijken.
Het voelt alsof we in een installatie terecht zijn gekomen
van Mounir Fatmi, die kunstenaar uit Tanger, die met
zijn vernuftige werken de toeschouwer ontregelt. Het
werk laat zich bekijken als een bitterzoete ode aan de
ontworteling. Fatmi heeft ons gestuurd naar een gate die
niet bestaat voor een vlucht die niet gaat, de zoektocht
is vruchteloos, toch blijven we zoeken.

Ik ben ten einde raad. Moe en wanhopig. Dan vinden

we de gate. We mogen aan boord. Test is niet nodig.

In DUsseldorf rennen we naar de shuttletrein naar het
treinstation. Daar stappen we over op een stoptrein naar
Duisburg die net op tijd is voor de internationale trein
naar Amsterdam om ons naar huis te brengen.

The Cobra Museum asked me to be guest-curator of a major
exhibition of modern Moroccan art. | was dancing in my living
room. For years | have been visiting museums and galleries
with Moroccan art. The story of Morocco, that other story, is
what these artists tell. So many things come together in their
art. The search for identity, freedom, autonomy and playful-
ness. Time and again, the Moroccan artists manage to put
me on the wrong track, and they have been boundless from
the start. The first generation travelled to New York, Paris and
Milan for inspiration. Gradually, they chose their own path,
but always in dialogue with the international movements.
Migration, class, gender and the power of language play an
important role in all their work. The artists are border crossers
in a self-created world that hovers between the material and
the spiritual, sometimes with their own alphabet, a distinctive
visual language and a bittersweet sense of humour.

During the course of my research, | discovered that the choice
for Moroccan art in the Cobra Museum was also intuitively
a good one. The Cobra movement has inspired Moroccan
artists. Among others the great pioneer of modern art, Jilali
Gharbaoui. The restless Gharbaoui visited Amsterdam in the
1960s with his Dutch girlfriend where he met Karel Appel.
Inspired by the encounter, he created a work that refers to
the Cobra movement through form and colour. His work was
poorly understood during his lifetime. At his first exhibition,
in Casablanca, visitors wrote hostile comments in the
guest-book. He died an inglorious death on a bench in Paris.
One of the first women artists, Chaibia Talal, was friends
with Corneille. So: yes, modern Moroccan art is at home
in the Cobra Museum.

Together with director Stefan van
Raay and project manager Marieke
van Zuilichem, | flew to Madrid
to see a large retrospective of
modern Moroccan art. We walked
through the large, spacious halls

"Yes, modern
Moroccan art

is at home ) )

. of the Reina Sofia Palace. More
in the Cobra than sixty artists, hundreds of
Museum." works. It made my head spin.

VOORUITBLIK
PREVIEW

“And?” | asked. Stefan replied, “We have to come back and
see it again.” The next day we returned, a few hours before
our flight home. Again, | walked through the large halls and
made notes on the paintings | would like to show in the
Cobra Museum.

Of course, we show Moroccan grandmasters such as Melehi,
Cherkaoui and Behkhia. Celebrities in Morocco, unknown in
the Netherlands. Not for much longer, though. But the new
generation of video artists, photographers, painters and, of
course, Dutch artists of Moroccan origin must also be part
of the exhibition.

The second tour of the museum made us even more
enthusiastic. We had a last cup of coffee and took a taxi.

It was late afternoon. At the gate, we were denied access

to the flight: our 72-hour negative test was not sufficient,
we should have had another test 4 hours before the flight.
A quick test, then. Half the world was waiting in line at the
testing site. We were going to miss that flight. We decided to
buy new tickets to the nearest airport. Brussels it was. That
flight was in two hours. At the Iberia desk, a grumpy lady sold
us three one-way tickets to Brussels. We still had to obtain
boarding passes from the machine. We entered the code but
nothing happened. After a number of tries, three boarding
passes popped out. It turned out that we were on a flight to
Dusseldorf, which was scheduled to leave within the hour.
In a way we were lucky, | concluded, she could just as easily
have sent us to Reykjavik. We ran to the gate. Which we could
not find no matter how hard we tried. It felt as if we had
stumbled into an installation by Mounir Fatmi, the artist from
Tangier, who disorients the viewer with his ingenious works.
The work can be seen as a bittersweet ode to uprooting.
Fatmi had sent us to a gate that did not exist for a flight that
did not go, the search was fruitless, yet we kept looking.

| was at my wits’ end. Tired and desperate. Then finally we
found the gate. We were allowed to board. A test was not
required. In DUsseldorf, we ran to the shuttle train to the train
station. There we changed to a local train to Duisburg that
made it just in time for the international train to Amsterdam
to take us home.

Wilt u letterlijk een voorproefje van Het andere
verhaal? Scan de QR-code voor een heerlijk
gerecht uit het kookboek Casa Benali!

Would you literally like a taste of The Other Story?
Scan the QR code for a delicious recipe from the
Casa Benali cookbook!
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COBRA MIUSLEUM
8. RABOBANK:
BRUGGENBOUWERS

Tekst | Text AXE Media

Met ruim 77.000 bezoekers is de
tentoonstelling Frida Kahlo & Diego
Rivera, A Love Revolution in het Cobra
Museum in Amstelveen een groot
succes te noemen.

Voor het eerst in Nederland was deze bijzondere collectie
te zien met topkunst uit Mexico, waaronder schilderijen
van Frida Kahlo, Diego Rivera en andere Mexicaanse
modernisten. Een van de hoofdsponsors was Rabobank
Amstel & Vecht, al jarenlang supporter van het museum

en de afgelopen zes jaar voorzitter van de Cobra Business
Club. Dat directievoorzitter Ugur Pekmedir zelf een grote
belangstelling heeft voor kunst blijkt uit zijn Museumkaart:

‘Het Cobra Museum is uniek in het land en durft anarchistisch

te zijn. Het denkt out-of-the-box, waardoor creatieve
ideeén ontstaan. Voor directeur Stefan van Raay is niets
te gek. Dingen die onmogelijk leken, probeert hij toch. Zo
kwam de tentoonstelling Frida Kahlo ook tot stand. Als
Rabobank herkennen wij ons daarin’

Beide partijen staan midden in de samenleving en bedenken
en ontwikkelen samen plannen. Zowel het Cobra Museum
als de Rabobank sparren graag, staan open voor originele
oplossingen en houden ervan om dingen voor elkaar

te krijgen. Ugur: ‘Samen zoeken wij naar vormen van
intercreatie. Het Amstelveens Sportgala in 2020 in het
museum is daarvan een mooi voorbeeld, evenals de nieuwe
Rabobankzaal’. Stefan knikt: ‘Die was gedateerd en te
donker. Dankzij een bijdrage van de Rabobank kreeg de
zaal een frisse metamorfose, waar wij trots op zijn. De zaal
is nu onderdeel van tentoonstellingen en wordt verhuurd
voor lezingen, bijeenkomsten en dergelijke” Waar mogelijk
proberen het Cobra Museum en de Rabobank elkaars
netwerken aan elkaar te koppelen. Ugur: ‘Wij zitten aan
verschillende tafels en proberen uiteenlopende partijen
te verbinden. Zo kent Amstelveen bijvoorbeeld een grote
groep Japanse expats en wij maken ze attent op het
Cobra Museum. Zo proberen wij bruggenbouwers te zijn.
Onze samenwerking is het resultaat van verbondenheid

in kennis en netwerken. Wij delen elkaars ideeén en zijn
elkaars partners en ambassadeurs!

Bridge builders

With over 77,000 visitors, the exhibition
Frida Kahlo & Diego Rivera, A Love
Revolution in the Cobra Museum in
Amstelveen has been a great success.

This unique collection of top art from Mexico, including
paintings by Frida Kahlo, Diego Rivera and other Mexican
modernists, was exhibited for the first time in the
Netherlands. One of the main sponsors was Rabobank
Amstel & Vecht, a long-time supporter of the museum

and chairman of the Cobra Business Club for the past six
years. Chairman of the board, Ugur Pekmedir, is personally
interested in art and has a Museum card to prove it: "The
Cobra Museum is unique in the country and dares to be
anarchistic. It thinks out-of-the-box, which gives rise to
creative ideas. Nothing is too unusual for director Stefan van
Raay. He is not afraid to try things that seem impossible. This
is how the Frida Kahlo exhibition came about. As Rabobank,
we recognise ourselves in this spirit." Both parties are at
the heart of the community and they devise and develop
plans together.

Both the Cobra Museum and the Rabobank like to exchange
ideas, are open to original solutions and like to get things
done. Ugur: ‘Together we look for means of intercreation.
The Amstelveen Sports Gala in 2020 in the museum is a good
example, as is the new Rabobank Hall’ Stefan nods: "It was
outdated and too dark. Thanks to a contribution from the
Rabobank, the hall was given a bright metamorphosis, of
which we are very proud. The hallis now part of exhibitions
and can be rented for lectures and events and such." Where
possible, the Cobra Museum and the Rabobank try to link up
each other’s networks. Ugur: "We sit at different tables and
try to connect different parties. For example, Amstelveen
has a large group of Japanese expats and we bring the Cobra
Museum to their attention. This is how we try to build bridges.
Our cooperation is the result of joining our expertise and
networks. We share each other’s ideas and are each other’s
partners and ambassadors."

Wilt u met uw bedrijf ook onderdeel zijn van

dit bijzondere netwerk? Word lid van de Cobra
Business Club en neem contact op met Denise
van der Schaft: businessclub@cobra-museum.nl

Facts & Figures
Frida Kahlo & Diego Rivera, A Love Revolution

77.311

Bezoekers
Visitors

10 — 22
Dagelijks geopend
Open daily

51

Rondleidingen
Tours

>70
Vrijwilligers
Volunteers

9

Lezingen
Lectures

5

Fiesta
weekends

12

Evenementen
Events

SR IRLILE I,I,Ii;i,l 1

>11.000

Downloads
Audiotour

22

Schoolbezoeken
School visits

59

Workshops

1.808

Kijkers livestream

Viewers livestream

WERKING
BORATION

Would you like to be part of this special
network? Join the Cobra Business Club
and contact Denise van der Schaft:
businessclub@cobra-museum.nl

2

Masterclasses

1

Symposium

35.500

Gratis handouts
Free handouts

>2.000.000
Mediabereik
Media reach




TE DOEN IN HET

COBRA VIUSEUMI

Atelier CoBrA

ledere zondag van 11:00 tot 14:00 (4+)

Onder begeleiding kun je speciale, creatieve opdrachten
uitvoeren. Deelname is gratis voor iedereen, jong en oud.
Reserveren is niet nodig, je kunt spontaan binnenlopen
tijdens het museumbezoek!

Familieworkshop

experimenteel schilderen

Elke woensdag in de schoolvakanties

14:00 tot 16:00 (4+)

Doe met de hele familie mee aan deze wervelende
schilderworkshop waarbij je wild mag experimenteren
met verf, zand, glitters, hout, lijm, schilderdoeken en nog
veel meer andere materialen. Ga los zoals de Cobra-
kunstenaars dat deden!

Vier je verjaardag in het Cobra Museum!
(6-12 jaar)

Wil jij op een heel bijzondere manier jouw verjaardag
vieren? Dat kan in het Cobra Museum met een creatief
verjaardagspartijtje! In Atelier CoBrA kun je samen met
10 vriendjes en vriendinnetjes als een echte kunstenaar
aan de slag. Maar een dansworkshop of schminken
behoort ook tot de mogelijkheden! En wist je dat je in
het museumcafé een verjaardagstaart kunt bestellen?
Voor meer informatie, stuur een email naar
activiteiten@cobra-museum.nl
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To do in the
Cobra Museum

Kunst met een koekje

Elke tweede dinsdag van de maand

van 10:30 tot 11:30

In samenwerking met Participe Amstelland is het
Cobra Museum een ontmoetingsplek voor iedereen uit
de gemeente Amstelveen. Kom eens naar het museum
en ontmoet de wijkcoach Rosanne en mensen uit de
buurt. Onze publieksmedewerkers geven graag een
korte rondleiding of creatieve workshop. Daarna is er
gelegenheid met elkaar na te praten. Museum JAN is
het succes en de behoefte aan een dergelijk initiatief
niet ontgaan en wil participeren in de samenwerking.
Hierdoor is de ontmoetingsplek voor Kunst met een
koekje om de maand in het Cobra Museum en in
Museum JAN. Gratis toegang voor stadspashouders.
Wel graag altijd aanmelden bij de wijkcoach:
rrrondema@participe.nu

Cobra Museum: 11.01.22 | 08.03.22
Museum JAN: 14.12.21| 08.02.22

Winterschool (18+)

04.0122 - 06.01.22

Na vier succesvolle edities van de Summerschool,
organiseert het Cobra Museum voor het eerst een
driedaagse Winterschool. De Winterschool is onder
begeleiding van kunstenaar en kunstdocent Tyas
Leeuwerink. Online tickets zijn beschikbaar: OP=0OP.

Symposium Gender

in Beeld

12.02.22

In samenwerking met Bibliotheek Amstelland organiseert

het Cobra Museum een symposium waar verschillende
makers en denkers met elkaar en het publiek een open

gesprek aangaan over gender en beeldvorming in de kunst.

Voor meer informatie, reserveringen en online tickets:
www.cobra-museum.nl

Atelier CoBrA

Every Sunday van 11:00 - 14:00 (4+)

Under supervision you can carry out special, creative
assignments. Participation is free for everyone, young
and old. Reservations are not necessary, you can walk in
spontaneously during the museum visit!

Family workshop

experimental painting

Every Wednesday during school holidays

14:00 - 16:00 (4+)

Join with the whole family in this whirlwind painting
workshop where you can experiment wildly with paint, sand,
glitter, wood, glue, canvases and many other materials.

Go wild like the Cobra artists did!

Art with a Cookie

Every second Tuesday of the month

from 10:30 - 11:30

In collaboration with Participe Amstelland, the Cobra
Museum is a meeting place for everyone from Amstelveen.
Come to the museum and meet the neighbourhood coach
Rosanne and people from around here. Our volunteers are
happy to give a short tour or creative workshop. Afterwards
there is the opportunity to chat with each other. Museum
JAN has recognized the success and need for such an
initiative and wants to participate in the collaboration. This
makes the meeting place for Art with a Cookie every other
month in the Cobra Museum and Museum JAN. Free access
for city pass holders. Please always register in advance with
the neighbourhood coach: r.rondema@participe.nu

Cobra Museum: 11.01.22 | 08.03.22
Museum JAN: 14.12.21| 08.02.22

EDUCATIE
EDUCATION
Celebrate your birthday

at the Cobra Museum!

(6 - 12 years)

Do you want to celebrate your birthday in a very special
way? Have a creative birthday party at the Cobra Museum!
In Atelier CoBrA you can have fun together with 10 friends as
a real artist. But a dance workshop or face painting is also
possible! Did you know that you can order a birthday cake in
the museum café? For more information, send an email to
activities@cobra-museum.nl

Winterschool (18+)
04.0122 - 06.01.22

After four successful editions of the Summer School, the
Cobra Museum is for the first time organizing a three-day
Winter School. The Winter School is supervised by artist and
art teacher Tyas Leeuwerink. Online tickets are available:
FULL = FULL.

Symposium Gender in Focus

12.02.22

In collaboration with the Bibliotheek Amstelland (Amstelland
Library), the Cobra Museum is organizing a symposium
where various makers and thinkers will enter into an open
discussion with each other and the public about gender
and image formation in art.

For more information, reservations and online tickets:
www.cobra-museum.nl




Kom langs voor een heerlijk kop koffie of thee

met zelfgebakken gebak of kokosmakronen. Onze
producten zijn grotendeels biologisch, vegetarisch
en veganistisch. Speciaal tijdens de wintermaanden

hebben wij warme chocomel met een scheutje rum.

In de Cobra shop kunt u na afloop van uw bezoek
rondsnuffelen tussen een rijk assortiment aan
boeken, ansichtkaarten, posters, design en originele
cadeaus, ook voor de Kerst! Cobra-kunst bij u thuis
aan de muur? De grafieken van o.a. Appel, Corneille
en Constant zijn te koop.

Stop by for a delicious cup of coffee or tea with
homemade pastries or coconut macaroons. Our
products are largely organic, vegetarian and vegan.
Especially during the winter months, we serve hot
chocolate with a dash of rum.

After your visit, you can browse in the Cobra shop
through a rich assortment of books, postcards, posters,
design and original gifts, also for X-mas! Cobra art on
the wall in your home? The graphics by among others,
Appel, Corneille and Constant are for sale.

Te koop:
biologische
zelfgeperste olién
On sale: Organic
home pressed oils
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WAT?

Who does
what?

Financieel medewerker, en een
aantal ochtenden per week laat zij
aan haar collega’s de beginselen van
Tai Chi zien. Vaak in de inspirerende
Waterzaal met prachtig uitzicht of
tussen de kunstwerken.

Chun Chu is 55 jaar oud en woont
in Amstelveen. Zij en haar man
hebben twee volwassen zoons.
Chun Chu werkt sinds 2020 in
het Cobra Museum.

Wat is je achtergrond?

Ik ben in Hong Kong geboren en ben
van Chinese komaf. Sinds 1973 woon
ik in Nederland.

Hoe helpt jouw achtergrond
je bij wat je nu doet?

Ik heb een aangeboren sociaal
verantwoordelijkheidsgevoel voor
alles wat ik doe. Chinese ouders
hechten grote waarde aan het
bijbrengen van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheidsgevoel.
Verder streven zij naar harmonie.
Kwaliteiten die mij dagelijks helpen
in mijn werk.

Wat deed je voordat je bij het
Cobra Museum ging werken?
Vroeger werkte ik bij mijn ouders in
het restaurant. Door mijn financiéle
opleiding heb ik een aantal jaren

in de accountancy gewerkt en als
financieel administrateur bij diverse
ondernemingen.

Geeft het Cobra Museum jou
inspiratie waarmee je in je
eigen leven iets kan?

Door het werken bij het Cobra
Museum kijk ik anders naar moderne
kunst. Door de rondleidingen en uitleg
van mijn collega’s krijg ik meer inzicht
in het leven, het gedachtegoed en de
drijfveren van kunstenaars. Hierdoor
worden mijn zintuigen en belevingen
geprikkeld en heb ik meer interesse in
kunst. In mijn vrije tijd bezoek ik vaker
musea en zoek informatie op over
onderwerpen omdat het mij intrigeert.
Het is een heel leerzaam proces.

Wat was je meest

bijzondere ervaring in het
museum tot nu toe?

De feestelijke openingen van de
tentoonstellingen en de preview
rondleidingen van de (gast)
conservator ervaar ik als heel
bijzonder. Het fungeren als publieks-
medewerker in de hectische periode
tijdens de Frida Kahlo & Diego Rivera
tentoonstelling, en als toeschouwer
bij de opname van Tussen Kunst &
Kitsch waren ook unieke ervaringen.

Financial officer, and a few mornings
a week she teaches her colleagues
the principles of Tai Chi. Often in the
inspiring ‘Waterzaal’ with its beautiful
view, or among the equally inspiring
works of art.

Chun Chu is 55 years old and lives in
Amstelveen. She and her husband
have two grown sons. Chun Chu has
been working at the Cobra Museum
since 2020.

What is your background?

| was born in Hong Kong and am of
Chinese descent. | have lived in the
Netherlands since 1973.

How does your background help
you in your current job?

| have an innate sense of social
responsibility in everything | do
Chinese parents place great value on
instilling independence and a sense
of responsibility. They also strive for
harmony. Qualities that help me in
my work every day.

afie | Photograpl

What did you do before you
started working at the Cobra
Museum?

| used to work in my parents' restaurant.
With my financial education, | have
worked in accountancy for a number of
years and as a financial administrator
for various companies.

Does the Cobra Museum give

you inspiration that you can use
in your own life?

Working at the Cobra Museum has
given me a new perspective on modern
art. The preview tours and explanations
of my colleagues give me more insight
into the lives, ideas and motivations of
the artists. This stimulates my senses
and experiences and makes me more
interested in art. In my spare time,

| visit museums more often now, and
look up information on various subjects
because it intrigues me. It is a very
educational process.

What was your most memorable
experience in the museum so far?
The festive openings of the exhibitions
and the preview tours of the (guest)
curator are very special for me.
Supporting as a visitor host in hectic
times during the Frida Kahlo & Diego
Rivera exhibition, and as a member
of the audience during the recording
of Tussen Kunst & Kitsch was also a
unique experience.
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GUIBO

DER WERVE

De winnaar van de Cobra
Kunstprijs Amstelveen 2021

Guido van der Werve (Papendrecht,
1977) maakt al 15 jaar films. Hoewel
zijn vader en broer kunstschilders
waren, groeide hij op met pianospelen
en ging naar de kunstacademie waar hij
in contact kwam met de hedendaagse
kunststroming in Amsterdam.

In de beeldende kunst miste hij de directheid die

hij in de muziek was tegengekomen. Volgens Van der
Werve abstraheren componisten hun emoties en
gemoedstoestand tot een stemming die de muziek haar
directheid geeft. Die stemming vormt het basisgeheugen.

Van der Werve trad niet graag op en hekelde de
herhaling ervan. Hij begon te filmen om dit te voorkomen.
Voor zijn eerste film, nummer twee, organiseerde hij een
filmploeg en voegde elementen toe om een verhaal te
creéren. Hij werkte niet met acteurs, maar gaf de voorkeur
aan muzikanten, dansers of mensen die hun normale
leven leiden. Hij ontdekte hoe hij films kon maken met
stemmingen, zoals in de muziek, door de hoofdrolspelers
en de verhaallijn daarmee te vervangen. Dit werd zijn
standaard manier van werken.

Dit najaar wordt voor de 8ste keer de Cobra Kunstprijs
Amstelveen uitgereikt aan een beeldend kunstenaar.

De prijs, die sinds 2005 bestaat en een initiatief is van
het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen, wordt
periodiek uitgereikt en moedigt hedendaagse mid-career
kunstenaars aan het Cobra-gedachtengoed te vertalen
naar het heden. Experiment, interdisciplinariteit en
radicaliteit vatten de erfenis van deze kunststroming
samen.

VAN

Winner of the Cobra Art
Prize Amstelveen 2021

Guido van der Werve (Papendrecht, 1977)
has been making films for 15 years. Even
though his father and brother were painters,
he grew up playing the piano and ended

up going to art school where he came in
contact with the contemporary art scene
in Amsterdam.

In visual art he missed the directness that he had
encountered in music. According to Van der Werve,
composers abstract their emotions and state of mind
into a mood which gives the music its directness.
That mood is the basic memory.

Van der Werve didn't like to perform and the repetitiveness.
He started filming to avoid these issues. For his first film,
called nummer twee (number two), he organized a film crew
and added elements to create a narrative. He didn’t work
with actors, and preferred musicians, dancers or people
who were going about their normal live. He discovered how
to make films with moods, like music, by replacing the main
actors and the story development with it. This became his
standard way of working.

This autumn, for the 8th time, the Cobra Art Prize
Amstelveen will be awarded to a visual artist. The prize,
which has existed since 2005 and is an initiative of the
Cobra Museum and the municipality of Amstelveen, is
awarded periodically and encourages contemporary
mid-career artists to translate the Cobra philosophy into
the present. Experiment, interdisciplinary and radicality
summarize the legacy of this art movement.

De jury die verschillende kanten van het culturele veld
vertegenwoordigt, bestond uit; Roos Gortzak, directeur
van de Vleeshal in Middelburg, Sjarel Ex, directeur van
Museum Boijmans Van Beuningen en Melchior Jaspers,
tentoonstellingsmaker en kunstadviseur van de
Rijksbouwmeester. De jurering van de prijs gebeurde

op basis van voordracht door de juryleden.

Weinig mensen weten dat de Cobra Kunstprijs een
uitvloeisel is van de Philip Morris Selection Award,

in 1999 veranderd in Philip Morris Kunstprijs. De
sigarettenfabrikant, destijds in Amstelveen gevestigd,
bedreef daarmee geinstitutionaliseerde kunstsponsoring
van belang. Aanvankelijk ging, voor het eerst in 1991,

de prijs naar iemand uit de (klassieke) muziek, celliste
Quirine Viersen. Maar al gauw kwamen daar de sectoren
dans en beeldende kunst bij. Geld werd niet gegeven,
maar in overleg met de winnaar werd een expositie met
publicatie, cd-opname en/of deelname aan masterclasses
of het geven van een choreografieopdracht aangeboden.
Daarnaast ontvingen de winnaars een bronzen plastiek
van de beeldhouwer Jan Verschoor, nog steeds actief
en deelnemer aan de Amstelveen Triénnale in 2020.

De Cobra Kunstprijs Amstelveen bestaat uit een
prijzengeld van € 15.000,- en een presentatie
in het Cobra Museum met bestaand werk.

Guido van der Werve, Nummer zes (Steinway grand piano. Wake me up to go
to sleep and all the colors of the rainbow), 17°09”, 35mm, Amsterdam NL, 2006

TENTOONSTELLING
EXHIBITION

The jury represents different sides of the cultural field,
and consisted of; Roos Gortzak, director of the Vleeshal
in Middelburg, Sjarel Ex, director of Museum Boijmans
Van Beuningen and Melchior Jaspers, exhibition maker
and art advisor to the Rijksbouwmeester (Government
Architect). The adjudication of the prize was based on
nominations by the jury members.

Few people know that the Cobra Kunstprijs is an outgrowth
of the Philip Morris Selection Award, which in 1999 was
changed to Philip Morris Art Prize. The cigarette manufacturer,
then located in Amstelveen, was therefore involved in
institutionalized art sponsorship of importance. Initially,

for the first time in 1991, the prize went to (classical) music,
cellist Quirine Viersen. But soon the dance and visual

arts sectors were added. Prize money was not given, but

an exhibition with a publication, CD recording and/or
participation in masterclasses or giving a choreography
assignment was offered. In addition, the winners received a
bronze sculpture by the sculptor Jan Verschoor, who is still
active and participated in the Amstelveen Triénnale in 2020.

The Cobra Kunstprijs Amstelveen consists of prize money
of € 15.000,- and a presentation in the Cobra Museum
with existing work.




Vrijwilligers blikken terug op
Frida Kahlo & Diego Rivera,
A Love Revolution

Van lege tentoonstellingszalen naar een publiekstrekker
in coronatijd: het Cobra Museum stond bij de start van
de tentoonstelling meteen voor een grote uitdaging. Om
zoveel mogelijk mensen de kans te geven de expositie
veilig te bezoeken, ging het museum 7 dagen in de week
van 10:00 tot 22:00 open. Meer dan 77.000 bezoekers
hebben hier gebruik van gemaakt. Al die bezoekers
moesten zich, naast online aanmelden ook nog aan de
coronaregels houden. Gelukkig had een groep van meer
dan 70 vrijwilligers zich aangemeld om het Cobra Museum
hierbij te helpen.

Onze publieksmedewerker en paradijsvogel Albert,
spreekt veelzeggend van "bezoekersvoorraadbeheer".
'Bezoekersvoorraadbeheer vergt voortdurend contact
met je collega’s van de beveiliging, de entreebalie en
de andere publieksmedewerkers om te zorgen dat er
niet teveel bezoekers tegelijk op zaal zijn. Tellen van

30

!
{
L}
El

‘

Volunteers look back on
Frida Kahlo & Diego Rivera,
A Love Revolution

From empty galleries to a crowd-puller in Covid times:

the Cobra Museum faced a major challenge at the start of
the exhibition. To give as many people as possible the chance
to visit the exhibition safely, the museum opened 7 days a
week from 10 to 10. We welcomed more than 77,000 visitors.
In addition to registering online, all these visitors also had to
comply with the Covid measures. Fortunately, a group of over
70 volunteers had signed up to help the Cobra Museum.

Our volunteer Albert and a true free spirit himself, speaks
tellingly of 'visitor stock management. "Visitor stock
management requires constant contact with your colleagues
from security, the entrance desk and the other volunteers to
ensure that there are not too many visitors in the galleries
at the same time. Counting visitors coming in and leaving,
calculating the total number again and passing it on, and
then also making sure that people do not bring in large bags
and bottles.

binnenkomende en vertrekkende bezoekers, totaalstand
opnieuw uitrekenen en doorgeven, en dan ook opletten
dat er geen grote tassen en flesjes mee naar binnen
komen. Het is lastiger dan je denkt. Maar, het is gelukt
om de grote stroom in goede banen te leiden, ook
dankzij de geduldige medewerking van de bezoekers!
Het contact met de bezoekers gaf het werk voor Albert
extra voldoening met geregeld een verzoekje voor een
foto of complimentje voor zijn outfit of hulp.

Mariana, student Industrieel ontwerpen en afkomstig uit
Mexico, genoot van de samenkomst van de Mexicaanse
en de Nederlands cultuur in deze expositie. 'Deze
expositie was als een magische ontmoetingsplek

van twee culturen (of meer). Als Mexicaanse was het
geweldig om in het echt de schilderijen te zien die
vanaf mijn kindertijd met me meegroeiden. |k zag ze
elke dag in boeken en aan de muren van klaslokalen,
maar ik begreep nooit echt hoe indrukwekkend ze
waren, totdat ik de reacties zag van de bezoekers. Als
publieksmedewerker kon ik samen met hen door de
Mexicaanse cultuur reizen, gezien door de ogen van
de kunstenaars. |k ontmoette mensen van over de hele
wereld en werkte samen met een groep enthousiaste
mensen die altijd bereid waren te helpen. Een leuke
ervaring die ik graag nog eens herhaal. Bedankt Cobra,
bedankt Frida, bedankt México!'

Voor veel vrijwilligers was het werk in het Cobra
Museum een zeer welkome afleiding na de lockdown.
Ann uit Amstelveen blikt terug: 'Kunst was voor mij

een verademing, een manier om te ontsnappen en
even niet te worden herinnerd aan alle restricties die
de coronapandemie ons oplegde. Het was een eer en
genoegen om als vrijwilliger voor het museum te werken
in deze uitdagende tijd en om te zien wat een vreugde
mensen beleefden aan het bezoeken van de mooie en
bijzondere exposities. Inmiddels heeft Ann dankzij haar
vrijwilligerswerk bij het Cobra Museum een betaalde baan
in de kunstwereld gevonden. Wij wensen haar veel succes!

It is trickier than you'd think. 'lk begreep
But we managed to handle the nooit echt hoe
large flow of people well, also indrukwekkend
thanks to the patient cooperation

of the visitors." The contact with ze v:argn,
the visitors made the work extra . ot . at
special for Albert, with people ik de reacties
regularly asking for a photograph Zag van de
or complimenting him on his bezoekers'

outfit or his services.
"I never really
understood
how impressive
they were until

Mariana, an Industrial Design
student from Mexico, thoroughly
enjoyed the meeting of Mexican
and Dutch culture in this

hibition. "This exhibiti | saw the
o Esae e reactions of
P the visitors"

of two cultures (or more). As a
Mexican, it was great to see the
paintings that have accompanied
me since my childhood in real life. | used to see them in
books and on the walls of classrooms every day, but | never
really understood how impressive they were until | saw the
reactions of the visitors. As a volunteer, | could join them on
a journey through Mexican culture as seen through the eyes of
the artists. | met people from all over the world and worked
with a group of enthusiastic people who were always willing
to help. A lovely experience that | would like to repeat.

Thank you Cobra, thank you Frida, thank you México!"

For many volunteers, working for the Cobra Museum was

a very welcome distraction after the lockdown. Ann from
Amstelveen looks back: "Art was a relief for me, a way to briefly
escape things and not be reminded of all the restrictions the
Covid pandemic imposed on us. It was a pleasure and an
honour to work as a volunteer for the museum during this
challenging time and to see the joy it gave people to visit the
beautiful and special exhibitions.!" Ann has since found a paid
job in the art world through her work as a volunteer at the
Cobra Museum. We wish her every success!

Ook interesse om als vrijwilliger
bij het Cobra Museum aan

de slag te gaan? Neem dan
contact op met Esther:
ewvandenberg@cobra-museum.nl

Would you also like to work
as a volunteer at the Cobra
Museum? Please contact Esther:
ewvandenberg@cobra-museum.nl
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Samenwerking | collaboration

Wat ik kwijtraak
verlies ik niet

Ruk mijn hart uit
Leeg mijn ziel

Stok mijn adem

Leg m’n weg stil
Blokkeer mijn paden
Spiegel de horizon

Ik ga vooruit

Als onderdeel van Visit Amstelveen's Ik ga vooruit

najaarscampagne, nodigde Poppodium P60

de bekende zangeres en theatermaker Lakshmi
uit om samen met de lokale kleinkunstenaar
Deborah Smit een track op te nemen, geinspireerd
op de tentoonstelling Frida Kahlo & Diego
Rivera, A Love Revolution.

Veeg mijn blik op

Grijp mijn stem

Zoek mijn uitweg

Zoen mij levend en
Vang mij zwijgend

Geef ook het zinloos zin

Ik ga vooruit

Ik ga vooruit
As part of Visit Amstelveens autumn campaign, Pop

stage P60 invited renowned singer and theatre maker
Lakshmi to record a track together with local theatre
artist Deborah Smit, inspired by the exhibition Frida
Kahlo & Diego Rivera, A Love Revolution.

Ombhels me met je armen
lk adem je diep in

Ombhels me met je dansen
Wij vinden het begin

Tot in het diepste van de aarde
Waar we samen zijn

Ombhels me met je armen
Omhels me wat ik kwijtraak
verlies ik niet

Scan de QR-code om
de track te beluisteren

Bloei door mij

tot alles

Dragend op

mijn schouders
Maak

waar ik weer eindig

Scan the QR code
to listen to the track

Ik ga vooruit
Ik ga vooruit

Ombhels me met je armen
lk adem je diep in

Ombhels me met je dansen
Wij vinden het begin

Tot in het diepste van de aarde
Waar we samen zijn

Omhels me met je armen
Omhels me wat ik kwijtraak
verlies ik niet

En ik rook een laatste sigaret
Blaas het leven in
Vergeet mij niet

Wat ik kwijtraak verlies ik niet
Vergeet mij niet

Lakshmi Swami Persaud | Deborah Smit | Dries Bijlsma
Fotografie | photography Jill Mos
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Lyrics

What | lose
is not lost to me

Tear my heart out
Empty my soul
Hold my breath
Stop my tracks
Block my paths
Mirror the horizon

I'll go forward
I'll go forward

Sweep up my gaze

Seize my voice

Find my way out

Kiss me alive and

Catch me in silence

Give sense to the senseless

I'll go forward
I'll go forward

Embrace me with your arms

| breathe you in deeply
Embrace me with your dance
We find the beginning

To the depths of the earth
Where we are together
Embrace me with your arms
Embrace me what | lose

is not lost to me

Blossom through me
into everything
Bearing on

my shoulders
Create,

where | will end

I'll go forward
I'll go forward

Embrace me with your arms

| breathe you in deeply
Embrace me with your dance
We find the beginning

To the depths of the earth
Where we are together
Embrace me with your arms
Embrace me what | lose

is not lost to me

And | smoke a last cigarette
Breathe into life
Remember me

What | lose is not lost to me
Remember me
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OTEUN HET COBRA MIUSLUM

Support the Cobra Museum

Word lid

Vanuit het Cobra Museum verbinden we publiek,
bedrijven en makers aan ons programma, waarin we
de geest van de Cobra-beweging vieren. Wij bieden
inspiratie en creativiteit vanuit onze museumzalen en
Atelier CoBrA tot in de huiskamer. Verbind je met ons
museum en kies een vorm die bij jou past.

Vriend

Voor slechts 75 euro per persoon per jaar:

* Een jaar lang samen met een introducé onbeperkt
toegang*

* Korting in de museumwinkel

* Uitnodiging voor exclusieve previews, openingen
en evenementen

Business

Het Cobra Museum biedt het bedrijfsleven een scala
aan mogelijkheden, zoals de Cobra Founders en Cobra
Business Club, een netwerk van toonaangevende
bedrijven en diverse sponsormogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Denise van der Schaft: d.vanderschaft@cobra-museum.nl

* bij speciale tentoonstellingen kan een toeslag gelden

Become a member

The Cobra Museum connects the public, companies and
creators to our programme, where we celebrate the spirit
of the Cobra movement. We offer inspiration and creativity
from our museum galleries and Atelier CoBrA to your living
room. Connect with our museum and choose a proposition
that suits you.

Friend
For just 75 euro per person per year:

» One year free* entrance, together with one guest
* Discount in the museum shop
* Invitation for exclusive previews, openings and events

Business

The Cobra Museum offers the corporate industry a range
of opportunities, such as the Cobra Founders and Cobra
Business Club, a network of leading companies, as well as
various sponsorship opportunities.

For more information you can contact Denise van der Schaft:
d.vanderschaft@cobra-museum.nl

* a surcharge may apply for special exhibitions

Het Cobra magazine verschijnt 2 keer per
jaar. Het wordt meegegeven aan bezoekers
en gedistribueerd via partners in een oplage
van 3.500 ex.

The Cobra Museum magazine is published
twice ayear. It is given to visitors and
distributed through partners in an edition
of 3,500 copies.

Wilt u meer informatie over het Cobra Museum
of het Cobra magazine, neem dan contact op met
de afdeling Communicatie 020 547 50 52.

For more information about the Cobra Museum
or the Cobra magazine, please contact our
Communications Department 020 547 50 52.

HOOFDREDACTIE | EDITOR
Sandra van Dongen | Patricia Bosboom

EINDREDACTIE | FINAL EDITING
Marieke van Zuilichem

REDACTIONELE BIJDRAGEN | EDITORIAL CONTRIBUTIONS
Pedro Slim, Julia Steenhuisen, Julius Stahlie, Kim van der Horst,
Abdelkader Benali, Sebastian Rypson, AXE Media, Laksmi,
Maxim de Nooij, Chun Chu Kwee Man, Esther van den Berg,
Marieke van Zuilichem, Stefan van Raay

VERTALING | TRANSLATION
Jean Tee

FOTOGRAFIE | PHOTOGRAPHY
Jolanda Fisser, Co de Kruijf, Orhan Sahin, Peter Tijhuis, Jill Mos

GRAFISCHE VORMGEVING | GRAPHIC DESIGN
Renata Alvares

DRUK | PRINT
Rijser

Copyright © Cobra Museum voor Moderne Kunst. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Omslagafbeeldingen | Cover images
La Gorda (The Fat One) 1960, Antonio Reynoso (Mexico, 1923-1996), Courtesy of Pedro Slim Collection
Guerrillero Heroico, La Habana, 05.03.1960, Korda (Cuba, 1928 - France, 2001) ©Korda Estate
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www.cobra-museum.nl



ﬁ_

Imaan

www.cobra-museum.nl

Sandbergplein 1, Amstelveen

L

- [pgsesisene -]

. Mo U I _
- ..-FMVIF.I.. 1”“_“...“1”.-1__1._...-..-..-.".-_.. o€

il il

VIUSEUM
VOOR MODERNE
KUNST
2

b SL%LY

AT AN i Thlaly] A
I | ke
L ’w 4
i i -
e YT b“.‘ _L.—__HH“...._.““ b e

COBRA

15.04.2022 - 18.09.2022

_1
D
<€
ke
0c
Lal
-
Lal
[«
Lal
(o |
-
<
T
Lal
ke

=
c
)
o
)
©
To)
(02}
1
c
(1]
>
()
£
2
c
| .
()
©
o
=
1]
c
«
«
=
o
pul
| -
«
=

+—
C
(V)
(%]
()
—
o
(]
<
-
(]
+—
(o]
Lo
)
A
S
o
fud
4=
S
@
c
—
(]
©
@]
=
C
(]
(@]
(@]
—
—
(]
=
>
O
+
v
o
(]
._:m
o
2
~




